
Nina Treffers‐ Mesdag heeft een boek geschreven met als titel "De pastorie van Sneek onder de 
bezetting". Haar vader was doopsgezind dominee W. Mesdag en haar S.G. Hylkema.  

Op een zekere dag werd Jaapje van Meer, drie jaar oud, door een koerierster gebracht. In zijn 
knuistje had hij een reçu van de Amsterdamse tram geklemd. Hij bleef bij ons; aanvankelijk zò stil! Hij 
kwam uit een orthodox joods gezin. Dat was volstrekt duidelijk. "Sjabbes" zei hij als hij zijn nette 
kleren aankreeg op zondagmorgen. Natuurlijk was het varken in het prentenboek van de boerderij 
'vies, vies. Wij corrigeerden dat niet, maar vertelden iets anders over het varken, zoals "kijk eens, hij 
heeft een mooie krul in zijn staart". Al gauw begreep het intelligente kind wat het moest zeggen. Ook 
hij was, zo werd verteld, een Rotterdams weeskind, dat bij het bombardement alles had verloren. 
(Veel vluchtelingen kwamen in een quartaine‐loods in het Rotterdams havengebied). Hij werd niet 
verstopt in de pastorie en speelde ook op straat toen hij zich bij ons thuis ging voelen. 

Na verloop van tijd kwam hij een keer thuis met geld. Dat had hij op straat van iemand gekregen. Dat 
was wat vreemd. Zou er iemand zijn geheim geraden hebben en uit medelijden wat geld hebben 
gegeven? Toen het later nog eens gebeurde, besloten mijn ouders om voor Jaapje een ander huis te 
zoeken via collega J.W. Sipkema. Zo kwam Jaapje in Olterterp bij de familie Akkerman op de 
boerderij. Dit keer voorzien van een "echt" evacuatiebewijs van het centraal evacuatiebureua van 
Rotterdam. Liefevol is hij in het doopsgezinde gezin opgenomen totdat verraad ook daar een derde 
adres noodzakelijk maakte. Op 15 april 1945 kwam de bevrijding. Jaap was inmiddels een echt Fries 
kind geworden. Het verhaal gaat verder. 


